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Tijdpad 

Programmaonderdeel Keuzemogelijkheden Tijd 
(in minuten)

Binnenkomer Opstap begint! 2 
Introductie 1. Weetjes over de leeuw 3 

2. Poppenspel 3
De Bijbel open Opstap 2 

Voorbeeldvertelling 6 
Afstap 2
Actie 2

Bidden en zingen 3
Verwerking 1. Daniël in de leeuwenkuil (creatief) 10 

2. Mep de leeuw (spel) 5 

Daniël in de 
leeuwenkuil

Daniël 6

Vooraf
De kinderen hebben de vorige keer het verhaal 
uit Daniël 1 gehoord. Ze weten dat Daniël en zijn 
vrienden in dienst van de koning zijn en dat de 
mensen in Babel niet in God geloven.

Doel 
De kinderen horen dat Daniël meer naar God luistert 
dan naar de wet van de koning, ook al volgt er straf. 
Ze horen ook God Daniël redt van de leeuwen. 
De kinderen ontdekken dat God bij je is in de 
moeilijkste momenten.

Benodigdheden 
 y Introductie 1: afbeelding poster van een leeuw
 y Introductie 2: pop Rik
 y De Bijbel open: Bijbel, boekenlegger
 y Zingen: HGJB-bundel Op Toonhoogte
 y Verwerking 1: bijlage 1 en 2, scharen, kleurtjes, 

lijm
 y Verwerking 2: krant en blinddoek (theedoek)



Programma

Binnenkomer 
Stap, stap, stap, we gaan op stap,
wat fijn dat jullie er zijn. 
Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein) 
Kom maar in de kring, 
kom maar in de kring, 
kom maar in de kring en zing.
Zing en klap, zing en klap, 
wij gaan sa-men, op stap! 

Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
we pakken de Bijbel erbij. 
Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein) 

Stap stap stap
stap stap stap
ssssssssstap

Introductie 1 – Weetjes over de leeuw

Aankondiging
Hang de plaat van de leeuw op. In het verhaal van vandaag gaat het over leeuwen. Wie weet er iets over 
leeuwen te vertellen?

Werkwijze
Vraag en vertel van alles over leeuwen, ga in op reacties van de kinderen.

 y Rennend kunnen leeuwen een snelheid van 60 km per uur halen (als papa in de auto door het dorp rijdt 
gaat hij nog ietsje langzamer).

 y Per dag eten leeuwen 50 kg vlees (dat is ongeveer het vlees dat jij in 2 jaar eet!).
 y Alleen de mannetjes krijgen (vanaf hun derde jaar) manen (laat op de plaat de manen zien).
 y Mannetjesleeuwen wegen tussen de 150 en 280 kg (vergelijk dit met jouw gewicht en/of dat van de 

kinderen).
 y Vrouwtjesleeuwen wegen tussen de 100 en 180 kg (vergelijk dit met jouw gewicht en/of dat van de 

kinderen).
 y In het wild wordt de leeuw tussen de 10 en 14 jaar oud.

Afronding
Jullie weten nu al heel veel over leeuwen. Dat is heel handig, want in het bijbelverhaal van vandaag komen 
er ook heel veel leeuwen voor!
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Introductie 2 – Poppenspel
Rik (fluisterend) Hé, moet je luisteren, ik heb een plan, maar dat mag niemand weten hoor!
Leiding Ha, Rik, was jij er ook al, ik had je nog niet gehoord!
Rik Eh, o, ja, natuurlijk, als jij er bent, ben ik er toch ook?
Leiding Ja, dat klopt, dat is waar ook. Nou zeg, waar heb ik nou mijn boek gelaten? Even zoeken 

hoor. (draai je hoofd af en doe of je iets zoekt)
Rik Wil je mijn plan nog weten? Ja natuurlijk hè! Nou weet je, mijn vriendje heeft een onwijs 

gave fiets, met versnellingen. Nou gaat hij natuurlijk winnen als we een wedstrijdje gaan 
doen… Weet je wat ik dan ga doen… ha ha (lacht een beetje gemeen)…ik laat zijn banden 
leeglopen! Dan win ik toch!

Leiding (komt weer omhoog met lege handen) Wat zeg je, Rik?
Rik O, niks hoor.
Leiding Ik dacht dat je het over een fiets had. Ik heb net een nieuwe, een mooie, joh! Blauw met 

wit en wel 7 versnellingen!
Rik Zo hé, jij ook al!
Leiding Hoezo: ook al?
Rik Nou mijn vriendje heeft ook een hele gave fiets en ik moet nog steeds op een hele oude 

fietsen, (boos) da’s echt niet eerlijk en daarom… (even wachten)
Leiding Ja, vertel maar verder offe… is er iets dat ik niet mag weten?
 Kinderen, er is toch niks erg?
Kinderen Vertellen het plan van Rik.
Rik (kijkt sip/bang naar de leiding) Ja, maar…
Leiding Nee, Rik, geen smoesjes. Het klinkt of jij erg jaloers bent. Jij wilt graag iets hebben wat 

iemand anders heeft en omdat dat niet kan, wil je het kapot maken. Dat is niet goed. Straks 
heb je geen vriendje meer!

Rik (kijkt schuldig naar beneden) Je hebt gelijk, dat was heel gemeen van mij. Eigenlijk is mijn 
fiets ook nog best goed.

Leiding Weet je wat Rik, vertel je vriendje maar dat je zijn fiets heel mooi vindt. Misschien mag je er 
dan ook wel een rondje op fietsen.

Rik O, denk je echt? Dat zou te gek zijn!
 Hooezo

HGJB Opstap



De Bijbel open

Opstap 
Pak de Bijbel en vraag een van de kinderen om 
hierin het bijbelgedeelte van vandaag op te zoeken. 
Vooraf heb je al een boekenlegger op de juiste plek 
in de Bijbel gelegd. Zeg dat je het verhaal dat hier 
staat nu gaat vertellen. 

Voorbeeldvertelling
Vorige week heb je het verhaal van Daniël gehoord. 
Vandaag hoor je nog een verhaal over Daniël. Hij is 
al een oude man geworden, maar nog steeds een 
belangrijke knecht van de koning.

Er is een nieuwe koning in Babel. Hij heet Darius. 
Koning Darius heeft 120 mannen uitgekozen 
die stadhouder mogen zijn, wij zouden zeggen 
burgemeesters. Ook heeft hij drie mannen 
uitgekozen die de baas mogen zijn over die 
stadhouders, die burgemeesters. Zij zijn dus nóg 
belangrijker! De stadhouders moeten naar deze 
drie mannen luisteren. Weet wie een van deze drie 
mannen is? Dat is Daniël! Koning Darius kent Daniël 
goed en hij weet dat Daniël een eerlijke en wijze 
man is. ‘Weet je wat?’, denkt koning Darius, ‘Ik wil 
dat Daniël nog belangrijker wordt, dat hij de op één 
na belangrijkste man wordt. Ik ben natuurlijk de 
belangrijkste, en daarna komt Daniël.’ 

De andere stadhouders horen het plan van de 
koning. Ze praten er met elkaar over: ‘Heb je ’t 
gehoord? De koning wil Daniël nóg belangrijker 
maken.’ ‘Waarom kiest hij niet een van ons? Zijn 
wij niet goed genoeg?’ De mannen zijn jaloers op 
Daniël. Als je jaloers bent wil je graag hebben wat 
een ander heeft. Soms ga je dan heel lelijke dingen 
doen om het te krijgen. 
‘Weet je wat’, zegt een van de stadhouders, ‘laten 
we goed op Daniël letten. Als hij iets doet wat niet 
mag, dan verklappen we dat aan de koning’. 
O, wat houden ze Daniël goed in de gaten. Maar 
Daniël doet niks verkeerd, hij is een goede en 
eerlijke stadhouder van de koning. Een van de 
stadhouders heeft een plan. ‘Luister eens,’ zegt 

hij, ‘als we nou eens… psss psss’, en hij fluistert de 
anderen zijn plan in hun oor. ‘Ja, goed idee’, zeggen 
de mannen, ‘laten we meteen naar de koning gaan.’ 
En ze lachen er gemeen bij. 

Even later staan ze voor koning Darius. Ze maken 
een diepe buiging. ‘Koning, wij hebben een plan. U 
bent zo machtig en belangrijk, dat moet iedereen 
in dit land weten. Daarom stellen wij een wet, 
een regel voor, waarin staat dat alle mensen een 
hele poos lang alleen aan u iets mogen vragen 
en niet aan andere mensen of aan God. Bidden 
tot een god is verboden. En koning, wie niet naar 
uw wet luistert, zal voor straf in de kuil gegooid 
worden waar de leeuwen wonen. Dan zullen de 
leeuwen hem opeten. Vindt u dat geen mooie 
wet?’ De koning vindt het prachtig. Hij zal de 
allerbelangrijkste zijn, iedereen zal voor hem buigen. 
Alleen aan hem mogen mensen dingen vragen en 
niet aan God. Wat geweldig! De koning zet zijn 
handtekening onder de wet. Zo zal het gebeuren 
betekent dat.

Zie je ze lopen, die stadhouders? Ze zijn op weg naar 
het huis van Daniël. Ja, zij hebben dit plan expres zo 
bedacht, want ze weten wel wie er elke dag aan het 
bidden is en dingen aan God vraagt. Daniël bidt elke 
dag hardop. Dat doet hij drie keer per dag, voor het 
open raam. Ze weten het bijna zeker… ook vandaag 
is Daniël aan het bidden en nu is het verboden. Hij 
mag niks aan God vragen.
Daniël heeft de nieuwe wet gehoord. Hij is wel 
geschrokken, maar hij weet: Ik moet meer naar God 
luisteren dan naar de koning, zelfs al moet ik dan 
sterven in een leeuwenkuil. Daarom knielt Daniël 
neer voor zijn raam en begint hij hardop te bidden…

‘Koning, koning! Er is iemand die niet naar uw wet 
luistert! Daniël bidt drie keer per dag tot zijn God!’ 
De koning schrikt. ‘Wat! Daniël, mijn trouwe knecht. 
Maar…’ Dan begrijpt de koning het. Dit was het 
gemene plan van de stadhouders, zij willen Daniël 
dood hebben. De koning bedenkt van alles, maar 
zijn handtekening staat onder de wet. Het moet 
gebeuren. Daniël wordt opgehaald. De koning zegt: 
‘Ik hoop dat uw God u kan redden’. 



De leeuwen brullen en Daniël wordt tussen deze 
beesten gegooid. Als het nacht is, kan koning Darius 
niet slapen. Hij heeft ook niet gegeten. Steeds weer 
denkt hij aan Daniël. Zodra het licht is gaat de koning 
naar buiten, vlug naar de leeuwenkuil. ‘Daniël, 
heeft jouw God je kunnen helpen?’ Zou het… 
misschien….? ‘Ja koning’, roept Daniël naar boven, 
‘God heeft Zijn engel gestuurd, die heeft er voor 
gezorgd dat de leeuwen mij geen kwaad hebben 
gedaan, want ik ben onschuldig.’

Wat is de koning blij! ‘Haal hem eruit’, roept 
hij tegen zijn knechten. Als Daniël voor hem 
staat bekijkt hij hem goed. Niets te zien, geen 
schrammetje! De gemene stadhouders worden 
opgehaald door de soldaten van de koning. Zij 
krijgen straf. Koning Darius zegt tegen alle mensen: 
‘De God van Daniël is een machtige God. Iedereen 
moet eerbiedig zijn voor Hem.’ Daniël blijft de 
belangrijkste knecht van de koning. Ook blijft hij 
bidden, elke dag drie keer. Dan vertelt hij alles aan 
de Heere en hij weet de Heere is elke dag dicht bij 
mij.

Afstap
Wat een spannend verhaal, hè. Waarom verzonnen 
de stadhouders eigenlijk die nieuwe wet? (om 
Daniël te kunnen doden, ze waren jaloers op Daniël) 
Wat zou jij gedaan hebben als je Daniël was? (eigen 
antwoord. Geef ook aan wat je zelf zou doen) 
Waarom was Daniël niet bang voor de leeuwenkuil? 
(Hij vertrouwde erop dat God hem zou helpen) Wat 
vertelde de koning aan alle mensen? (dat de God 
van Daniël een machtige God is) 

Actie
Zeg tegen de kinderen dat ze de gebaren mogen 
meedoen. Op deze manier leren en ervaren ze 
nogmaals het bijbelverhaal. 
Er was een nieuwe koning, hij heette Darius (zet een 
denkbeeldige kroon op).
Daniël werd een belangrijke stadhouder (salueren).
Andere mannen werden toen jaloers (jaloers, 
afgunstig kijken).
Ze gingen een gemeen plan bedenken (in oren 
fluisteren en boosaardig kijken).

Maar Daniël bleef elke dag tot God bidden, ook al 
mocht dat niet (handen vouwen).
Hij bad drie keer per dag (3 vingers opsteken).
Toen moest hij in de leeuwenkuil (brullen als een 
leeuw).
Maar God redde hem! (met je wijsvinger omhoog 
wijzen naar de hemel).

Gebed 
Heere God, dank U wel dat wij met U mogen praten, 
elke dag en op elke plek. Wilt U ons helpen om op 
Daniël te lijken, om ook op U te vertrouwen? Dank U 
wel. Amen.

Zingen 
Daniël, Daniël (Op Toonhoogte 373)

Aankondiging
Daniël was vol vertrouwen dat God voor hem zou 
zorgen ook al moest hij in de leeuwenkuil. Daar ken 
ik een lied van.

Lied
(Refrein) 
Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel 
(2x)  
 
Als je in de kuil van de leeuwen ligt,  
snoert Hij de muil van de leeuwen dicht.  
Al zien ze geel en groen, ze kunnen je niks doen.  
(Refrein)  
 
Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest.  
Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst.  
Ze lusten je wel rauw, maar God beloont je trouw.  
(Refrein) 

tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld
© Unisong Music Publishers

Een boek vol liedjes 1
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Verwerking 1 – Daniël in de leeuwenkuil (creatief)

Aankondiging
We gaan een werkje maken over Daniël die tussen de leeuwen zit. De leeuwen doen hem niks.

Werkwijze
Kleur de tekeningen van de bijlagen (bijlage 2 is te vinden achter in de map bij Bijlagen) en knip ze uit langs 
de dikke lijn. Op de stippellijntjes maak je een vouw. Plak dan de tekening met de leeuwen vast aan de 
tekening met Daniël. Het lijkt nu een beetje op een kijkdoos.

Afronding 
Daniël bleef luisteren naar God. Hij bleef bidden, ook al wist hij dat hij daarvoor gedood zou kunnen 
worden. Zullen wij proberen om ook elke dag trouw te zijn en elke dag bidden? 

Verwerking 2 – Mep de leeuw (spel)

Aankondiging
In de kuil zaten allemaal gevaarlijke leeuwen. Wij gaan een spel spelen waarbij we tegen de leeuwen gaan 
vechten.

Werkwijze
Maak met elkaar een kring. Een van de kinderen gaat in het midden staan met een opgerolde krant in 
zijn hand. Dit is de leeuwenmepper. Hij krijgt een blinddoek om (als een kind dat liever niet wil, mag 
het natuurlijk ook zonder blinddoek). De leiding wijst een kind aan dat een leeuwenbrul mag geven. De 
leeuwenmepper moet nu de brullende leeuw een mep geven (spreek van te voren af dat het niet te 
hard mag!). Je kunt ook in een kring op stoelen gaan zitten. Er wordt dan wat gemakkelijker op de knieën 
geslagen.

Afronding 
Dat ging goed zeg! Daniël hoefde gelukkig niet te vechten met de leeuwen. Hij wist wel dat er maar Eén 
iemand is die het van de leeuwen kan winnen, dat is de Heere God!  
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bijlage 1



Voor de
ouders  

Daniël in de 
leeuwenkuil
Daniël 6

Op dit blad kunt u lezen wat 
er tijdens Opstap is gedaan, 

zodat u er thuis op terug 
kunt komen.

Omschrijving
Daniël heeft een machtige positie gekregen aan 
het hof. Een aantal andere belangrijke mannen zijn 
jaloers op hem. Ze proberen iets te vinden wat hij 
fout doet, zodat ze hem zwart kunnen maken bij 
de koning. Ze vinden niks en verzinnen een list om 
Daniël ongehoorzaam te laten zijn. Ze verleiden de 
koning tot het tekenen van een wet; iedereen moet 
alleen de koning aanbidden. Daniël blijft bidden tot 
God. Hij is God meer gehoorzaam dan de koning. Nu 
moet Daniël als straf de leeuwenkuil in. De koning 
doorziet nu het gemene plan, maar kan niet onder 
de wet uitkomen. De volgende morgen ontdekt de 
koning dat Daniël nog leeft dankzij een engel van 
God die de muilen van de leeuwen heeft gesloten. 
De koning laat aan alle mensen weten dat ze de God 
van Daniël moeten eren.

Lied (Op Toonhoogte 373)
(Refrein) 
Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel 
(2x)  
 
Als je in de kuil van de leeuwen ligt,  
snoert Hij de muil van de leeuwen dicht.  
Al zien ze geel en groen, ze kunnen je niks doen.  
(Refrein)  
 
Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest.  
Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst.  
Ze lusten je wel rauw, maar God beloont je trouw.  
(Refrein) 

tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld
© Unisong Music Publishers

Een boek vol liedjes 1

Tip om hierop terug te komen in het gezin
Vertel uw kind dat er landen zijn waar mensen niet 
in God mogen geloven en waar ze in de gevangenis 
komen als ze het toch blijven doen. Dank samen 
voor de vrijheid die we in ons land hebben en bid 
voor de christenen die vervolgd worden.
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